Kinderdienst Ontmoetingskerk PGE Enschede
40-dagentijd Zondag 22 maart
Vertelling: Exodus 7:8-25

Zonder water zouden we niet bestaan. Water is een teken van leven.

Mozes en Adron gaan voor de tweede keer aan de farao vragen om hun volk te laten gaan.

De staf verandert in een kronkelen de slang. Een slang is in veel culturen een symbool van geneeskunde. Het water uit de Nijl is niet meer
te gebruiken. Farao laat het volk niet gaan. Onder de staf wordt het water rood, de hele rivier wordt rood. En het stinkt.

Vraag: Waarvoor gebruik je watere Bedenk hoe vaak op een dag je water nodig hebt.

Creatief:  Zoek thuis een waterglas of -beker.
Kleur de kleurplaat in en plak deze om het glas/de beker.
Je kunt ook extra waterdruppels maken en opplakken.
Maak een foto van jouw creatie en deel deze met de leiding van de kinderdienst. Volgende week laten we zien hoe alle
creaties geworden zijn.

Wat je moet doen: Wat je nodig hebt:

1 Kleur de tekening in, 2 Knip de tekening uit langs de streepjeslijn - schaar

Let daarbij aan de rechterkant 3 Vouw de tekening om het glas/de beker - kleurpotloden of stiften
op het verhaal van vandaag. 4 Plak de tekening vast op de plakrand - waterglas of -beker
Het water van de Nijl kleurt rood. - lijm of plakband
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